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Op de laatste vergadering van 21 mei, met als gast Niek Flipse als 

beoogd coördinator voor Coach4You, zijn een aantal onderwerpen 

behandeld waaronder: 

 

 

In de organisatie en op hun website wordt melding gemaakt van de 

vacatures die er zijn voor taalcoaches voor SamenSpraak en de 

vraag voor coördinatoren voor Power en Coach4You. 

 

 

Niek Flipse heeft zich als coördinator aangemeld. Niek heeft ruime 

kennis en ervaring van de leerlingen- en scholenproblematiek. Onze 

voorzitter Frans van Rijswijk gaat voorlopig met hem de ‘kar’ 

trekken. Met hen is, samen met Jan Damen (Coach4You Nederland) 

en Herman van den Dries, directeur basisschool en de Prima 

scholengroep een uitvoerig gesprek geweest om alles goed op een 

rijtje te zetten.  

Er wordt een projectplan voor dit nieuwe project opgezet om de 

diverse personen, schoolorganisaties, leerkrachten en leerlingen/ 

ouders te benaderen om verder mee te werken aan dit project.  

Verder wordt er druk gezocht naar coaches om de leerlingen te 

kunnen begeleiden. Het blijkt heel lastig te zijn om coaches te vinden. 
Willen alle lezers van deze GildeTijding die oud-leraren kennen of potentiële 
gegadigden weten, dit doorgeven. We willen daar graag mee in contact 
gebracht worden. 
 

 

Voor Power zijn kleine flyers ontwikkeld die door Jan Stoffels en 

Henrïette Kist op verschillende plaatsen worden neergelegd om zo 

Power onder de aandacht te brengen om in het najaar (bij voldoende 

deelname) aan de workshops ‘Power, Veerkracht op leeftijd’ mee te 

doen. Ook bij SMWO wordt Power onder de aandacht gebracht 

middels een folder waar alle activiteiten in vermeld staan. 
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Ook in 2024 worden weer in de Gemeente Borsele een aantal 

workshops gehouden op de basisscholen. Het team met 

cursusgevers is met 2 uitgebreid. 

De eerst 4 maanden zijn er alweer 23 rondleidingen geweest ook de 

gratis wandelingen op de woensdagmiddag zijn weer gestart. 

De opzet voor de Kinderspeurtochten naar de Goese historie en de 

rondleidingen in het oude Stadhuis op de Grote Markt zijn goed 

ontvangen en worden nu in de praktijk gebracht. 

 

  

Er zijn nu 63 taalcoaches, waarvan er 53 actief zijn, 10 nog niet 

gekoppeld door opstarten, een tussenstop of nog niet ingeschreven. 

In alle gemeenten van Zuid- en Noord-Beveland zijn onze 

taalcoaches nu actief.  

Landen van herkomst zijn op dit moment: Belize, Brazilië, China, 

Cuba, Dom. Republiek, Ecuador, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Filipijnen, 

Iran, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Litouwen, Marokko, Nigeria, 

Polen, Roemenië, Senegal, Soedan, Sri Lanka, Syrië, Turkije, 

Oekraïne en Vietnam. Totaal 74 cliënten. 

 

 

 

Het bestuur is druk bezig om een goed programma te maken voor 

de Vrijwilligersdag. Meer gegevens in een volgende GildeTijding. 

 

 

 

 

Als taalcoach van SamenSpraak ben ik begin dit jaar naar een voor-

lichtingsbijeenkomst van SMWO in de Pit in Goes-zuid geweest. Het 

was voor mij de eerste keer en uit nieuwsgierigheid heb ik eraan 

deelgenomen. 

De zaal was vol, ongeveer 60 mensen. Ik was de enige van het Gilde. 

Na een inleiding door Iris Rijke, waren we in de gelegenheid soep 

met een broodje te nuttigen Dat was lekker en goed verzorgd. 

 

Ik ben bij 3 dames aan tafel gaan zitten. Zij kenden elkaar. Ik heb 

hen gevraagd wat voor vrijwilligerswerk zij deden.  Ze ondersteun-

den ouderen met dementie en eenzame ouderen. Na een korte 

uiteenzetting van hen, heb ik verteld, dat ik taalcoach bij Samen-

Spraak van ’t Gilde was. Ze wilden weten wat dat was. Ik heb hen 

uitgelegd, dat ik Nederlands spreken oefende met een man uit Sy-

rie, zodat hij beter kon integreren in de Nederlandse maatschappij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van hun: 

-Krijgt hij dan ook een fiets en meteen een huis? 

-Hij is zeker ook dokter, want dat zijn ze toch allemaal?  

-Heeft hij al meteen een uitkering gekregen zeker? 

-Waarom gaat hij niet meteen werken, dan leert hij de taal vanzelf.  

-Enz, enz. 

Ik was verbijsterd en voelde me even verslagen. 

Ik ben er toch op teruggekomen en heb geprobeerd ze een beetje te  

laten invoelen wat het betekent om vluchteling te zijn aan de hand 

van concrete verliezen van huis en haard. Daar werd wel naar  

geluisterd, maar of het iets meer inlevingsvermogen heeft gegeven 

betwijfel ik. 

 

Ik weet dat deze vooroordelen in de maatschappij bestaan, bij 

helaas vrij veel Nederlanders. Echter bij vrijwilligers, die zich 

belangeloos inzetten voor de medemens, op wat voor manier dan 

ook, had ik dit niet verwacht.  

Ik kon en kan dit niet rijmen met elkaar.  

 

Na de maaltijd heeft Iris Rijke in de zaal nog een aantal gevraagd 

iets te vertellen over hun werk als vrijwilliger. 

Het waren heel diverse verhalen, van kinderen met een laatste 

wens, tot eenzame ouderen. Dat was heel positief om te horen . 

Zoveel mensen, die zich op zo veel verschillende terreinen in zetten 

voor de medemens. 

 

Er werd door Iris wel heel veel nadruk gelegd op de negatieve 

kanten van het vrijwilliger zijn, met daarbij ook de vraag: kun je 

ergens terecht voor hulp als het fout gaat. Durf je grenzen te stellen, 

hoe kun je jezelf wapenen enz. Er kwam 1 negatieve reactie op uit 

de zaal. 

Het was een bijzondere avond, ik heb niet veel nieuws gehoord en 

denk ook niet dat ik er volgende keer nog naar toe ga. 

 

Wies van Hasselt 

 

 

 

20 augustus met als gast Power en Scholenproject 

19 november met als gast Niek Flipse (Coach4You). 

Voor vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere zaken 

betreffende 't Gilde de Bevelanden, kunt u schrijven naar het 

secretariaat of via het e-mailadres info@gildedebevelanden.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur. 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kan altijd beter, dus … 
Wilt u meer weten over de 
activiteiten van  
’t Gilde de Bevelanden? 
Kijk dan op  
www.gildedebevelanden.nl  
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